
Op verzoek van het breed moderamen Delft is onderstaande kanselboodschap op zondag 13 

december voorgelezen. 

Daaronder vind u de oproep die Peter Bolderheij vervolgens heeft gedaan. 

 

 

Afkondiging P.C.G. De Magneet voor zondag 13 december 2015 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Buitengewone visitatie:  

 

In verband met ontwikkelingen rondom de Magneetgroep, heeft het breed moderamen van  

de classis Delft aan de regionale commissie voor de visitatie in Zuid-Holland gevraagd om  

een advies over de vorming van een nieuwe gemeente, naast de Protestantse Gemeente  

Maasland.  

 

De visitatoren ds. A. Wijting te Gorinchem en br. W. de Jong uit Meerkerk oriënteren zich  

vooralsnog op de schriftelijke informatie die door hen is opgevraagd. Vervolgens gaan zij in  

gesprek met de voorbereidingsgroep van de Protestants Christelijke Geloofsgemeenschap  

‘De Magneet’. Over het verdere vervolg wordt u op de hoogte gehouden.  

 

Mocht u dat willen, dan kunt u met de visitatoren in contact treden. De adresgegevens van  

de heer De Jong (w.de.jong61@kpnplanet.nl, 06 – 11 286 653, Broekseweg 14, 4231 VE  

Meerkerk) staan vermeld in deze afkondiging, die tevens zal worden geplaatst op onze website / in de 

zondagsbrief. 

 

 

Beste mensen, 

 

Ik heb zojuist de afkondiging van bijzondere kerkvisitatie voorgelezen. Zoals ik al zei, het ligt op 

tafel om mee te nemen zodat u het thuis nog eens goed kunt nalezen. Ook wordt het per mail 

verspreid, evenals wat ik nu ga zeggen. 

Een van de zaken die van groot belang is bij het realiseren van een nieuw kerkgenootschap onder de 

PKN is het hebben van voldoende leden. Dit is van belang in verband met het inschatten van de 

levensvatbaarheid van het nieuw te vormen kerkgenootschap.  

Nu heeft gelukkig een flink aantal van u al het lidmaatschapsformulier ingevuld en ingeleverd. Bij 

een aantal van u is het er nog niet van gekomen. Wij verzoeken u dringend, als u graag ziet dat deze 

geloofsgemeenschap blijft bestaan, uw formulier in te vullen en z.s.m. in te leveren. 

Met nadruk wil ik zeggen dat u op dit moment, naast het lidmaatschap van de Protestantse  

Gemeente Maasland, lid kunt zijn/worden van onze geloofsgemeenschap. Wij zijn nu nog een  

vereniging en u kunt naast het lidmaatschap van een reguliere kerk ook lid zijn van deze vereniging.  

Het een sluit het ander niet uit.  

Een definitieve keus wordt pas van u gevraagd op het moment dat wij erkend gaan worden als kerk.  

En gelooft u mij mensen, wij zijn al zo rijk gezegend door onze Heer op dit pad dat wij gaan, dat wij 

als voorbereidingsgroep er niet aan twijfelen dat wij het doel bereiken. En dat doel is een 

geloofsgemeenschap zijn waar de verkondiging van het evangelie en het onwankelbare vertrouwen in 

het verlossend werk van onze Heer Jezus Christus centraal staat. 

 

Dus: meldt u aan. 


