
 

Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet  

Liturgie  Kerstzangdienst op 1ste kerstdag  2015  

Spreker: Gerard Leijsen  thema: Maria, wist je dat.....? 

m.m.v. Gospelkoor “Spirit” o.l.v. Harry Heidekamp          

 

Spirit komt zingend binnen, gemeente zingt het Nederlandse gedeelte mee: O come, all ye faithfull 

koor zingt vers 1, 2 en 5   gemeente 3 en 4 

 

3. De hemelse eng’len, riepen eens de herders,  

weg van de kudde naar ‘t schamel dak.  

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!  

Komt laten wij aanbidden die Koning.  

 

4. Het licht van de Vader, licht van den beginne,  

zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees.  

Godd’lijk Kind, gewonden in doeken!  

Komt laten wij aanbidden die Koning. 

 

Welkom en mededelingen (Bas den Hertog) 

 

Aansteken van de kaars en kaarsenlied (door Simon van Aalst) 

De grote kaars mag branden. 

het licht schijnt in de nacht.  

De Koning is geboren                                                                                                                                                         

die ons de vrede bracht! 

 

Zingen: (Spirit en gemeente): Silent night  koor vers 1, 2 en 4,  gemeente 3 en 5 

(staande) 

3.  Stille nacht, heilige nacht 

Davids Zoon, lang verwacht, 

die miljoenen eens zaligen zal,  

wordt geboren in Bethlehems stal, 

Hij, der schepselen Heer (2x);  

 

5.   Stille nacht, heilige nacht! 

Vreed' en heil wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! (2x) 

 

Stil gebed en groet  (we gaan zitten) 

 

Spirit zingt:  Agnus Dei / I heard the bells on Christmas day 

 

Korte vertaling    Agnus Dei 

Halleluja, voor onze almachtige God en Here.  

Waardig is het Lam.  

U bent heilig, U bent waardig, U komt alle lof toe, Christus de Heer.  

Komt laten wij aanbidden, Christus de Heer. Amen! 

 

Korte vertaling: I heard the bells on Christmas day 

Ik hoorde de klokken op Kerstdag 

ze speelden de oude bekende kerstliedjes 

van vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. 

In vertwijfeling boog ik mijn hoofd, 

“er is geen vrede op aarde.” zei ik “want de haat is sterk”. 

Maar de klokken luidden: “Vrede op aarde” 

Toen klonken de klokken harder en dieper: 

“God is niet dood: het kwade zal verdwijnen, het recht zal zegevieren 

met vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” 

Toen veranderde de wereld van nacht naar dag. 

En klonk een stem, een klokkenspel, een loflied over 

vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. 

                              1 



Gebed om de opening van het Woord  

 

Zingen:   kinderliederen 

 

De koning is geboren (Hemelhoog 126) 

 

1.Een koning is geboren, 

een koning, een koning. 

Een koning is geboren, 

heb je 't al gehoord? 

Hij kwam op aarde wonen 

als baby'tje zo klein. 

Voor alle mensen, ook voor jou 

wil Hij de koning zijn. 

 

2.Waar is Hij dan geboren, 

die koning, die koning? 

Waar is Hij dan geboren? 

Ik denk in een paleis. 

O nee, die koning die ik ken, 

de machtigste van al, 

die kwam niet in een mooi paleis, 

maar in een arme stal. 

 

3.Waar moet Hij dan in slapen, 

die koning, die koning? 

Waar moet Hij dan in slapen? 

Een gouden hemelbed? 

O nee, die koning die ik ken, 

die heeft geen bed van goud, 

geen pracht en praal, maar o zo kaal 

een kribbetje van hout. 

 

4.Wat draagt Hij dan voor kleren, 

Die koning, die koning? 

Wat draagt Hij dan voor kleren, 

Een jas van hermelijn? 

O nee, die koning die ik ken, 

Die heeft er zelfs niet één 

en ook geen hemdje van satijn 

maar doekjes om zich heen. 

 

5.Hoe kan ik Hem dan vinden, 

Die koning, die koning? 

Hoe kan ik Hem dan vinden? 

Weet jij misschien de weg? 

Die koning is dichtbij je, 

je hoeft niet ver op reis. 

Vraag Hem in 't kribje van je hart, 

dan wordt het een paleis. 

Dan wordt het een paleis! 

Goed nieuws (Hemelhoog 132) 

 

Refrein: 

Goed nieuws, goed nieuws. 

Iedereen moet het horen. 

Goed nieuws, goed nieuws, 

Jezus is geboren. 

Jezus is geboren. 

 

1.  Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet. 

En gaat het soms wat moeilijk, 

Hij geeft je nieuwe moed. 

Refrein: Goed nieuws..... 

 

2.  Hij is de allerbeste, 

geen ander is als Hij. 

De machtigste en sterkste, 

Hij is het allebei. 

Refrein: Goed nieuws..... 

 

3.  En Hij is ook een Vader, 

die heel veel van je houdt. 

Hij draagt je in zijn armen 

als jij op Hem vertrouwt. 

Refrein: Goed nieuws..... 

 

4.  Hij geeft je echte vrede 

en wie in Hem gelooft 

die krijgt het eeuwig leven 

want dat heeft Hij beloofd. 

Refrein: Goed nieuws.... 

 

5.  Hij is ook altijd bij je 

en altijd om je heen. 

En waar je ook naar toe gaat, 

Hij laat je nooit alleen. 

Refrein: Goed nieuws...... 

 

Zeg eens herder waar kom jij vandaan? NLB 485 ( wisselzang kinderen – volwassenen)  

 

van alle verzen zingen de kinderen de eerste regel,  de rest allen 

 

1.  Zeg eens herder waar kom jij vandaan?  

Ik heb eens gekeken in een oude stal  

Daar zag ik een wonder dat 'k vertellen zal.  

2.  Zeg eens herder wat heb jij gezien?  

'k Zag een os en ezel bij de voederbak,  

het was er koud en donker, tocht kwam door het dak.  

 

3.  Zeg eens herder wat zag jij nog meer?  

Ja, ik zag een kindje, schreiend van de kou  

En daarbij stond Jozef, die het warmen wou.  

4.  Zeg eens herder zag je soms nog meer?  

'k Zag toen dat Maria 't kind in de_armen nam,  

os en ezel keken en ook een klein lam.  

 

5.  Zeg eens herder is het lief en schoon?  

Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,  

schoner dan de hemel waar de sterren staan.  

6.  Zeg eens herder heeft het niets gezegd?  

Ja het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen:  

Laten wij nu allen gaan tot hem alleen. 
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Het kerstverhaal  (Ton Molenaar) 

 

Zingen door Spirit: Hark the Herold / Mary did you know? 

 

Vertaling: Hark the Herald! 
Net zoals elke dag ging de zon onder, 
maar de wereld sliep gewoon door zonder het door te hebben 
Voor veel mensen was het een Stille Nacht 
Sommigen hoorden het maar besteedden er geen aandacht aan; 
maar voor diegenen die erop wachtten was het geluid overal! 
Hoor! De engelen zingen "Glorie aan de nieuwgeboren Koning!" 
 
Het lied werd meegevoerd door de wind 
"Vreest niet; vrede en welbehagen aan alle mensen" 
Het weerklonk van de bergen en vulde de lager gelegen dalen; 
een feest van het goede nieuws dat iedereen mag horen. 
Engelen zingen: "Glorie aan de koning!" 
Verspreid deze vreugde over heel het land; Christus is geboren in Bethlehem! 
Engelen zingen: "Glorie aan de koning!" 
Prijst Hem en aanbidt Hem; Hij regeert in eeuwigheid! 
Hoor! De engelen zingen "Glorie aan de nieuwgeboren Koning!" 
 

Korte vertaling: Mary did you know  
Maria, wist je dat jouw kind op een dag over water zal lopen 
Maria, wist je dat jouw kind onze zoons en dochters zal redden 
Wist je dat jouw kind is gekomen om je te vernieuwen 
Dit kind dat je hebt gebaard zal jou ook snel bevrijden 
 
Maria, wist je dat jouw kind een blinde man weer zal laten zien 
Maria, wist je dat jouw kind een storm zal kalmeren met zijn hand 
Wist je dat jouw kind heeft gelopen waar de engelen spelen 
Als je je baby kust, kus je het gezicht van God 
 
De blinden zullen zien.   De doven zullen horen 
De doden zullen opnieuw leven.   De verlamden zullen springen 
De stommen zullen spreken.   De gebeden van het Lam 
 
Maria, wist je dat jouw kind de Heer is van alles wat leeft 
Maria, wist je dat jouw kind op een dag het volk zal leiden 
Wist je dat jouw kind het perfecte lam is uit de hemel 
Dit slapende kind dat je vasthoudt, is de Grote 

 

Korte overdenking naar aanleiding van het zojuist gezongen lied  

 

Zingen: Komt, verwondert u hier mensen (NLB 478: 1, 2 en 4) 

 

1.   Komt, verwondert u hier, mensen, 2.   Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

ziet, hoe dat u God bemint, hoe men Hem in doeken bindt, 

ziet vervuld der zielen wensen, die met zijne godheid wandelt 

ziet dit nieuw geboren kind! op de vleugels van de wind. 

Ziet, die 't woord is, zonder spreken, Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 

ziet, die vorst is, zonder pracht, zonder teken van verstand, 

ziet, die 't al is, in gebreken, die de hemel moet verblijden, 

ziet, die 't licht is, in de nacht, die de kroon der wijsheid spant. 

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, Ziet, hoe tere is de Here, 

wordt verstoten, wordt veracht. die 't al draagt in zijne hand. 
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4.    O Heer Jesu, God en mense, 

die aanvaard hebt deze staat, 

geef mij wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 

Sterk mij door uw tere handen, 

maak mij door uw kleinheid groot, 

maak mij vrij door uwe banden, 

maak mij rijk door uwe nood, 

maak mij blijde door uw lijden, 

maak mij levend door uw dood! 

 

Zingen: Eer zij God in onze dagen (NLB 487: 1, 2 en 3) 

1.  Eer zij God in onze dagen  

Eer zij God in onze tijd  

Mensen van het welbehagen  

Roep op aarde de vrede uit  

Gloria in excelcis Deo (3x) 

 

2.  Eer zij God die onze Vader  

En die onze koning is  

Eer zij God die op de aarde  

Naar ons toegekomen is  

Gloria in excelcis Deo (3x) 

3.  Lam van God, Gij hebt gedragen  

Alle schuld tot elke prijs  

Geef in onze levensdagen  

Peis en vreê ,kyriëleis 

Gloria in excelcis Deo (3x) 

 

Dankgebed en voorbeden  
 
Collecte: Spirit zingt tijdens de collecte: Oh Holy Night 
 
Korte vertaling: Oh Holy Night  
O heilige nacht, de sterren schitteren. 

Het is de nacht van de geboorte van de Verlosser. 

De wereld leefde lang in zonde tot Hij verscheen. 

Een nieuwe glorieuze morgen breekt aan. 

Val op je knieën. Oh, luister naar de engelenstemmen. 

O Goddelijke nacht, oh nacht waarin Christus werd geboren. 

In een dankbaar koor zingen wij mooie gezangen van vreugde, 

 

Zingen: (Spirit en gemeente): Ere zij God 

Ere zij God, ere zij God 

In den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

vrede op aarde, vrede op aarde,   

in de mensen, in de mensen, een welbehagen 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen 

Amen, amen.   

 

Zegen  

 

Spirit zingt: Una Fiesta Navidad 

 

Korte vertaling    Una Fiesta Navidad 
Gloria in excelsis Deo  
We hoorden de engelen zingen. 

Kom naar Bethlehem en aanbid de nieuwgeboren Koning!       4 
 


